@geloven.nu

Gespreksavonden voor twintigers en dertigers
over geloven in de wereld van vandaag

In series van drie of vier bijeenkomsten bespreken we een
relevant boek of thema. Dominee Ton van Prooijen houdt
steeds een inleiding, waarna we met elkaar in gesprek gaan.
Wat betekenen de Bijbelverhalen voor ons leven hier en nu?
Alles wat ons bezighoudt kan aan bod komen.

Actuele info vind je op onze website: pknbreda.nl.
Je kunt ook contact zoeken met Ton van Prooijen:
ds.vanprooijen@pknbreda.nl | 06-2928 3935.

De bijeenkomsten zijn in de Markuskerk, altijd op een
dinsdagavond. Natuurlijk kun je ook af en toe komen of één
van de series volgen.
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NOVEMBER-DECEMBER-JANUARI

ODE AAN DE VERLIEZER

Vier bijeenkomsten rond het boek van Alain Verheij

28 noV: DE EERSTE MENSEN
Welke kant moet ik op?
19 dec: CHAOS
Hoe blijf ik staande?
9 jan: VISIONAIRS
Hoe houd ik hoop?
30 jan: JEzUS
Hoe moet ik leven?

MARKUSKERK

HOOGHOUT 96

LEVENSLESSEN UIT BIJBELVERHALEN 19:30-21:00 UUR

OVER HOOP, TWIJFEL EN SUCCES
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